
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als een lichtflits 
 
Kleur op kleur 
Een storm voor mijn ogen 
Van wervel tot wervel 
Snelt zich vanuit mijn buik omhoog 
Het gevoel van alle kleuren 
 
Nog voor ik het bewust ervaar 
Voordat ik het écht kan zien 
Weet ik al of ik toegetreden ben 
En direct zonder het te vragen 
Blijft het in mijn achterhoofd knagen 
 
Je mag me kleurloos noemen 
Maar ze branden op mijn netvlies 
Vormen draaien zich in mijn hoofd 
Brengen mij een glimlach en sfeer 

 
Als een levensverhaal 
Strekken ze zich voor me uit 
Een totaal leven in kleur 
En vorm in beeld 
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Onlosmakelijk verbonden 
 
Waar we heen gaan en waar we laten 
Is de vraag voor wie het wil 
Aangetrokken door de vormen 
Van de voorstelling zelf wat stil 
 
Moeite mijn adem in te houden 
Tot ik de stilte weer doorbreek 
Nu afgesneden aan het einde 
Wat op een nieuw begin leek 
 
We weten wat we vinden 
We lezen wat we denken 
Maar zien in alles wat we eigenlijk zijn 
Wat we zelf zijn 
 
Verweven tot een enkele zaak 
Neergelegd tot een volgende fase 
Waarin we nodig lijken 
En van stal worden gehaald      Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


