
 
 
Ongeluk en bijgeloof 
 
Waar is het niet 
Het is niet waar 
Zeker is het wel 
Geloof me maar 
  
Niet bewezen wel gevoeld 
Niet bewezen wel vervloekt 
  
Het lijkt alsof het onverwacht zal komen 
Terwijl je aan het wachten bent 
 
Het is er 
Het was er 
Het zal er zijn 
  
 
 
 
 



 
 
13 
 
Rondom de getallen 
Wil ik schreeuwen van geluk 
De 13 is gevallen 
Niets kan er nu meer stuk 
  
En dat die 13 dan op mij viel 
Ach, dat neem ik wel voor lief 
Het is maar een getal 
Dat in mijn hersens klieft 
  
Het is maar een gedachte 
En als het toch gebeurt 
Dan is het toch altijd al 
Dat de wens met alles mee kleurt 
 
 
 
 
 



 
Prettig  
 
Wat ze fijn vond 
Waar haar hart sneller van sloeg 
De zon te lezen in haar sproeten 
Zo als sneeuw verdwijnt 
 
Haar hart sloeg alleen maar sneller 
En nu haar ademhaling ook 
Haar sproeten verbleken een voor een 
Zo wit als sneeuw 
 
Orde was de zege in het leven 
En nu de houdgreep in de nacht 
Orde hielp als draadje door het leven 
En nu is niets meer goed genoeg 
 
Haar hart slaat snel en sneller 
Ze moet de slagen tellen 
Bijbenen tot het duizelt 
Wat prettig was is nu een strop 


